Het OGO netwerk in Nijmegen, we mogen weer!

Het is de eerste keer na een periode van twee jaar dat we elkaar weer fysiek ontmoeten. Dit
keer zijn we welkom op SBO De Windroos in Nijmegen. In het netwerk organiseren we zo’n
drie a vier bijeenkomsten per jaar waarin met collega’s van inmiddels zo’n zes scholen bij
elkaar komen om ideeén uit te wisselen en een kijkje in elkaars keuken te nemen.

Nadat we met elkaar opnieuw kennis hebben gemaakt omdat er
weer nieuwe mensen zijn aangehaakt, gaan we een rondje door
de school lopen.

Op de SBO De Windroos is hard gewerkt tijdens het eerste kook ik?
schoolbrede thema “Een lekkere start”. Door veel dingen samen -
te doen, te ruiken, te proeven en gerechten te bereiden hebben ' l’
we letterlijk een lekkere start gemaakt en werken ze ondertussen '
aan groepsvorming; we hebben elkaar immers nodig om iets op te
bouwen!

In alle klassen zijn praktijken aanwezig rondom eten en drinken. gy
Zo komen we langs de pizzeria, de bakkerij, een foodtruckfestival | 7:‘ /

en het restaurant in groep 4 waar heel veel gewerkt is rondom het h},‘& (
boek: “Piet en Riet, kook jij of kook ik”. P, o/
Tijdens dit rondje worden we enorm geinspireerd door de -
prachtige sociaal-culturele praktijken op deze school. Nieuwsgierig geworden? Klik op deze
link en je kunt verder lezen.

Daarnaast neemt Lysbeth van basisschool Binnenstebuiten in Huissen ons mee in haar
praktijk van het vertellen van eigen verhalen door kleuters, hoe ze deze opschrijft en ze de
kleuters vervolgens (letterlijk!) een podium geeft om het eigen verhaal te verbeelden. Wij
hebben deze werkwijze met elkaar ook ervaren en voelen de kracht van de eigen verhalen
uitspelen.
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Wil jij weten hoe Lysbeth dit precies aanpakt, wat kinderen ervan leren en wat je niet
allemaal te weten komt over de kinderen? Lees het uitgebreide verhaal via deze link:



Tot slot inventariseren we waar en hoe we de volgende keer met elkaar aan de slag willen.
We nemen de volgende keer een kijkje op de Hidaya waar spel een steeds belangrijker plek
krijgt en we gaan met doelen aan de slag. Hoe zorg je nu dat de doelen door het jaar heen
aan bod komen, verbonden aan de sociaal-culturele praktijken die we spelen en
onderzoeken....

Ook spreken we af om elkaar te blijven inspireren tussen de bijeenkomsten door. Er wordt
een Whatsapp groep aangemaakt en de eerste foto’s worden gedeeld!

Op naar een nieuw jaar met nog veel meer van dit soort waardevolle bijeenkomsten!

Wil jij ook een OGO netwerk in jouw regio starten? Neem dan contact op met Joke van
Winden joke@ogo-academie.nl of Anne Reijrink anne@ogo-academie.nl.
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